
Liturgie  
 
 
 
 
 
 
Welkom en mededelingen  
 
Psalm 96: 1,2 en 3 
1 
Zing voor de Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen. 

2 
God gaat de goden ver te boven, 
die ijdele waan die heidenen loven. 
Hij heeft de hemelen gesticht, 
van luister is zijn aanschijn licht. 
Zijn kracht vervult de heilige hoven. 

 
3 
Geeft aan de Heer, alle geslachten, 
geef aan de Here lof en krachten. 
Gij volken, roem zijn grote naam, 
kom in zijn heiligdom tezaam, 
loof Hem, de Heer der hemelmachten. 
 
Stil gebed votum groet en drempelgebed 
 
Psalm 96: 6 en 7,  direct gevolgd door Klein Gloria 
6 
In ’t lied dat klinkt als Hij zal komen 
zijn aarde en hemel opgenomen, 
de zee herhaalt het duizendvoud 
en door de stilte van het woud 
weerklinkt het loflied van de bomen. 

7 
Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 
De rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen. 

 
Gebed 
 
Lied 858: 1 
1 
Vernieuw in ons, o God, 
uw liefde, lentelicht. 
Herstel ons naar uw beeld en strijk 
het kwaad uit ons gezicht. 
 
Genadeverkondiging 
 
Lied 858: 2 en 3 
2 
Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 

3 
Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 
dat slaat geen dood meer stuk. 

 
Leefregel 
 
 



Lied 858: 4 
4 
Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 
 
Gebed Heilige Geest 
 
Kinderlied 
 
1e Schriftlezing: Hooglied 2: 1-7 
1Ik ben een lel ie  van de Saron,  
een wilde le l ie in het dal .  
Hij  
2Als een lel ie tussen de diste ls,  
zo is  mi jn vr iendin tussen de meisjes.  
Zij  
3Als een appelboom tussen de bomen van het bos,  
zo is  mi jn l ief  tussen de jongens.  
Ik  verlang in zi jn schaduw te zitten,  
met mijn tong wil  ik  zi jn zoete vruchten proeven.  
4Hij  brengt mij  in het wijnhuis ,  
boven mij  z i jn  vaandel  van l iefde.  
5Verkwik me met rozi jnen,  
verfr is  me met appels,  
want ik ben ziek van l iefde.  
6Mijn hoofd rust op z i jn l inkerarm,  
met zi jn rechterarm omhelst  hi j  mi j .  
7Meisjes van Jeruzalem,  
ik  bezweer je bi j  de gazellen, bi j  de hinden op het veld:  
wek de l iefde niet,  laat haar niet ontwaken  
voordat zi j  het wil .  
 
Lied 518: 1 en 2 
1 
Hoe helder staat de morgenster, 
en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn koning en mijn bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, 
vriendelijk, 
schoon en heerlijk, 
zo begeerlijk, 
mild in ’t geven, 
stralend, vorstelijk verheven. 

2 
Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 
o Zoon van God, Maria’s zoon, 
een hooggeboren koning. 
O lelie die mijn hart bekoort, 
uw zoete evangeliewoord, 
is louter melk en honing. 
Gij zijt 
altijd 
hosianna, 
hemels manna, 
dat wij eten, 
nooit meer kan ik U vergeten. 

 
  



2e Schriftlezing Johannes 15: 1 - 8 
De wijnstok en de ranken  
1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is  de wijnbouwer. 2Iedere rank aan Mij  die geen vrucht 
draagt snijdt Hi j  weg, en iedere rank die wel  vrucht draagt snoeit  Hij  bi j ,  opdat hi j  meer 
vruchten voortbrengt.  3Jul l ie zi jn al  rein door al les wat Ik tegen jul l ie gezegd heb. 4Bli j f  in Mij ,  
dan bl i j f  Ik in ju l l ie.  Een rank die niet aan de wijnstok bl i j ft ,  kan uit  zichzelf  geen vrucht dragen. 
Zo kunnen jul l ie geen vrucht dragen als jul l ie niet in Mij  bl i jven. 5Ik ben de wijnstok en jul l ie z i jn 
de ranken. Als iema nd in Mij  bl i j ft  en Ik in hem, zal hi j  veel vruchten voortbrengen. Maar zonder 
Mij  kun je niets doen. 6Wie niet in Mij  bl i j ft  is  als  een wi jnrank die  weggegooid wordt en 
verdort;  hi j  wordt met  andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jul l ie in 
Mij  bl i jven en mijn woorden in jul l ie,  kun je vragen wat je wilt  en het zal  gebeuren. 8De 
grootheid van mijn Vader zal  zichtbaar worden wanneer jul l ie veel vruchten voortbrengen en 
mijn leerl ingen z i jn.  
 
Lied 518: 3 
3 
Gij schittert als een edelsteen, 
mijn hart is vol van U alleen, 
uw liefde doet mij leven. 
Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
hoe bloei ik op daar ik mag zijn 
een rank met U verweven. 
Aan U 
blijft nu 
heel mijn leven 
weggegeven, 
om te ontvangen 
U, mijn liefde, mijn verlangen. 
 
Verkondiging 
 
Lied 656: 1,2 en 3 
1 
Ik ben de wijnstok, 
mijn Vader de wijngaardenier. 
Gij zijt de ranken, 
dus blijf in mij, ik blijf in u – 
dan vindt Hij vruchten hier. 
Zing voor de Vader, 
de wijngaardenier, 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u – 
dan vindt Hij vruchten hier. 

2 
Ranken onvruchtbaar 
die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 
zij moeten branden. – 
Dus blijf in mij, ik blijf in u – 
’t is waarheid wat ik zeg. 
Zing voor de Zoon, 
want zijn woord is uw weg, – 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u – 
’t is waarheid wat Ik zeg. 

 
 
3 
Laat dan mijn woorden 
uw waarheid en uw leven zijn; 
blijf in mijn liefde, 
zoals Ik in de Vader blijf – 
Gij zult vol vreugde zijn. – 
Bid om de geest, 
om het brood en de wijn, 
en al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 
 
Kinderen terug 



Mededelingen diaconie 
 
Geloofsbelijdenis Lied 342: 1,2,3,4 en 5 met het amen  
1 
In God de Vader op zijn troon 
geloven wij, en in de Zoon, 
uit God geboren voor de tijd – 
Hem zij de macht, de majesteit! 

2 
En in de Geest, die ons geleidt, 
geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind, 
een sterke moeder bij haar kind. 

 
3 
Lof zij de Vader, die ons schiep 
en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood, 
ons kruis verdroeg en onze dood. 

4 
Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

 
5 
Lof zij de Geest die wereldwijd 
ons kerk maakt: Christus toegewijd 
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. 
 
6 
Amen. 
 
Gebeden 
 
Slotlied: 791: 1, 3, 4, 6 
1 
Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

3 
Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

4 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

6 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
Zegen  
 
Volkslied 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 


