
Zondag 24 augustus – 10.00 uur 
Voorganger : 
Ds. P. Huijser uit Ridderkerk  
aan het orgel Gerrit Valk 
 
Welkom en mededelingen van de Kerkenraad 
 
Psalm 84 : 1 en 3 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, 
Heer, 
het huis waar Gij uw naam en 

eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever 
wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet.

Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte 

wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

 
Stilte – Votum en Groet 
 
Klein Gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon 
En de heilige Geest 
Als in den beginne, nu en immer 
En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 
 
Verootmodiging – Genade verkondiging – Leefregel  
Kolossenzen 3 : 12 – 17 

12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u 
liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, 
nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef 
elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u 
vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de 
liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat de 
vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen 
als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus’ 
woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in 

alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en 
liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of 
doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door 
Hem. 
 



Zingen: Opw. Lied 125 : 
Heer ik kom tot u 
1 Heer. ik kom tot U, 
 hoor naar mijn gebed. 
 Vergeef mijn zonden nu 
 en reinig mijn hart. 

 2 Met Uw liefde, Heer, 
 kom mij tegemoet, 
 nu ik mij tot U keer, 
 en maak alles goed. 

 
 3 Zie mij voor U staan, 
 zondig en onrein. 
 O, Jezus raak mij aan, 
 van U wil ik zijn. 

 4 Jezus op Uw woord, 
 vestig ik mijn hoop. 
 U leeft en U verhoort 
 mijn bede tot U. 

 
Gebed on de Heilige Geest 
 
Kindermoment : luisteren naar : Ho, stop, sta een even stil – 
Youtube filmpje 
 
Schriftlezingen :   
Jeremia 6 : 1 – 5 en 16 – 21 
De ondergang van Juda is nabij 

1Vlucht, volk van Benjamin, vlucht uit Jeruzalem! 
Blaas de ramshoorn in Tekoa, 
geef vuursignalen boven Bet-Hakkerem. 
Onheil dreigt uit het noorden, 
en grote rampspoed! 

2Die lieflijke en tere vrouw breng Ik om, 
vrouwe Sion zelf. 

3Herders met hun kudden komen op haar af, 
rondom haar zetten zij hun tenten op, 
ieder weidt zijn deel af. 

4Ze roepen: “Bereid je voor op de strijd! 
Nog deze middag vallen we aan. 
Helaas, de dag loopt ten einde, 
de schaduwen lengen. 

5We vallen aan in de nacht, 
dan breken we de burchten af.” 
 

16Dit zegt de HEER: 
Je staat op een kruispunt, kijk goed! 

Vraag na hoe de oude wegen liepen. 
Welke weg leidt naar het goede? 
Sla die in, en vind rust. 
Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.” 

  



17Ik stel wachters over jullie aan, 
let op het geluid van hun ramshoorn. 
Zij zeggen: “Dat doen wij niet.” 

18Daarom, volken, luister! 
Kom samen en besef wat daar gebeurt. 

19Aarde, luister, 
Ik breng onheil over dat volk. 
Dat is de vrucht van hun bedenksels, 
omdat zij niet naar mijn woorden hebben geluisterd, 
mijn wet hebben verworpen. 

20Wat heb Ik aan wierook, uit Seba gehaald, 

aan kalmoes uit een ver land? 
Jullie brandoffers aanvaard Ik niet, 
jullie vredeoffers behagen Mij niet. 

21Daarom – dit zegt de HEER: 
Ik leg voor dit volk een struikelblok neer, 
waarover het ten val komt. 
Zowel vaders als zonen komen om, 
zowel buren als vrienden 
 
Mattheus 11 : 25 – 30   

25In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, 
omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt 
gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, 
zo heeft het U behaagd. 27Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. 
Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader 
behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 

28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, Ik zal jullie rust geven.  

29Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig 

van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is 
zacht en mijn last is licht.’ 
 
Preek : Ho! Stop! Sta een even stil! 
 
  



Zingen :Joh de Heer lied 569 
1 
Heer, wees mijn Gids op heel 
mijn levenspad, 
wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg naar Sions 
gouden stad, 
wees Gij mijn Gids. 
Blijf dicht mij bij, ga stap voor 
stap mij voor, 
dan ben 'k gerust en veilig volg 

'k Uw spoor.

 2 
'k Was vroeger blind en dwaalde 
van het pad, 
want 'k had geen Gids: 
verdwaalde 'k af, totdat ik 
ernstig bad: 
"Wees Gij mijn Gids". 
Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu 
verheugd en blij. 
want Jezus kwam en nu is 't licht 

voor mij. 
 

 
3 
Nu aan Zijn hand, dwaal  
'k nimmer van de weg. 
Hij is mijn Gids. 
't Zij door moeras of wel  
langs struik en heg 
leidt mij mijn Gids. 
Licht, vriend'lijk licht  
stroomt van Zijn aangezicht, 
'k houd daarom steeds  
mijn oog op Hem gericht. 

Mededelingen van de Diaconie 
 
Herdenken van Mevrouw  

Cornelia de Pijper – Barendregt   
17-02-1937 / 18-08-2025 
 
Gebeden 
 
Slotlied Gezang 465: 1 en 5 
1 Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 

die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 

5 U zal ik eeuwig eren, 
die eeuw'ge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 

geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 



 
Wegzending en Zegen 
 
Zingen :  
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 


