
Liturgie  
 
 
 
 
 
 
    
 
Woord van welkom. 
 
Zingen: Psalm 89: 1 en 6.  “Ik zal zo lang ik leef” 
1 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons 
geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende 
geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U 
verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

6 
Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid 
beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze 
vrede. 

 
Votum en Groet. 
 
Zingen: Psalm 89: 7.”Hoe zalig is het volk” 
7 
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging. 
 
Zingen: Lied 313: 1 en 2.  “Een rijke schat van wijsheid” 
1 
Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

2 
God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor and´re stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

 
Leefregel. 
 
 
 



Zingen: Lied 313: 5  “O Gij die wilt ontmoeten” 
5 
O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist´ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer 
 
Gebed. 
 
Kinderen naar de nevendienst. Wij gaan even uit elkaar. 
Wij gaan voor even uit elkaar,  
En delen nu het licht.  
Dat licht verteld ons iets van God.  
Op Hem zijn wij gericht.  

Wij geven Gods verhalen door,  
En wie zich open stelt,  
Ervaart misschien een beetje licht,  
Door wat er wordt verteld.  

 
Straks zoeken wij elkaar weer op   
en elk heeft zijn verhaal.   
Het licht verbindt ons met elkaar,    
het is voor allemaal.   
 
Lezing: Johannes 14: 15 – 21. 
Als je Mij l iefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jull ie een 
andere pleitbezorger te geven, die alt i jd bij  je zal zi jn: de Geest van de waarheid. De 
wereld kan Hem niet  ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jull ie kennen 
Hem wel, want Hij  bl i jft  bij  jull ie en zal in jul l ie zi jn. Ik laat jul l ie niet als wezen achter, Ik 
kom bij  jul l ie terug. Nog een korte t i jd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jull ie 
zullen Mij wel z ien, want Ik leef en ook jull ie zullen leven. Dan zul je begri jpen dat Ik in 
mijn Vader ben, dat jull ie in Mij zi jn en dat Ik in jul l ie ben. Wie mijn geboden kent en zi ch 
eraan houdt, heeft Mij l ief. Wie Mij l iefheeft zal de l iefde van mijn Vader en Mij 
ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.’  
 
Zingen: Lied 234: 1 en 2. “Al heeft Hij ons verlaten” (LVK 1973) 
1 
Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 

2 
Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
Prediking. 
 
  



Zingen: Lied 653: 1, 3 en 4. “U kennen uit en tot leven” 
1 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

3 
Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 

 
4 
Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
 
Belijdenis. 
 
Zingen: Psalm 93: 1 en 4. 
1 
De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

4 
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
Dienst der gebeden. 
 
Zingen: Lied 654: 1, 5 en 6. “Zing nu de Heer, stem allen in”  
1 
Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 

5 
Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, – 
Gij herder die ’t verlorene zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 

 
6 
Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 
 
Zegen. 


