Liturgie

Welkom

Zingen: Psalm 103 vers 2 en 5 Loof Hem die zo met gaven u verzadigt

2 5

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, Zoals een vader liefdevol zijn armen

dat uw bestaan, met glorie begenadigd, slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. God onze Vader, want wij zijn van Hem.

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
op Israél zijn zegen uitgestort. slechts leven op de adem van zijn stem.

Votum & Groet

Zingen: NLB 195 Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel uit 1 Thessalonicenzen 5: 16-24

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat
is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de Geest niet uit en heb
geen minachting voor profetieén. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle
kwaad, in welke vorm dan ook. Moge de God van de vrede uw leven

geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de
komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

Zingen: NLB 705 vers 1,2,3 en 4 Ere zij aan God de Vader

1 2

Ere zij aan God, de Vader, Ere zij aan Hem, wiens liefde

ere zij aan God, de Zoon, ons van alle smet bevrijdt,

eer de heilige Geest, de Trooster, eer zij Hem die ons gekroond heeft,
de Drie-enige in zijn troon. koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja,

de Drie-enige in zijn troon! ere zij het Lam gewijd.

3 4

Ere zij de Heer der engelen, Halleluja, lof, aanbidding

ere zij de Heer der kerk, brengen engelen U ter eer,

ere aan de Heer der volken; heerlijkheid en kracht en machten
aarde en hemel looft uw werk! legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja,

loof de koning, heel zijn kerk! lof zij U der heren Heer!



Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Ezechiél 37 vers 1-10

Een dal vol beenderen

Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en Hij
zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo
zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren
uitgedroogd. De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven
komen?’ |k antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet U alleen.” Toen zei Hij: ‘Profeteer, en
zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! Dit
zegt God, de HEER: Beenderen, |k ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen.

Ik zal jullie pezen geven, viees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik
zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat Ik de
HEER ben.”’lk profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een
geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich
aaneenvoegden. |k zag pezen zich aanhechten en vilees groeien, ik zag hoe er huid over de
botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei Hij tegen mij: ‘Profeteer
tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God,

de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan
leven.”’ Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem
gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare

menigte.

1 Korinthe 12 vers 12-18

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al
die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen
gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken
zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt. Tegelijk bestaat een
lichaam niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: ‘lk ben geen hand, dus ik
hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen:
‘lk ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet

bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele
lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle
lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde.

Zingen: NLB 610 vers 1,3,4 en 6 Zo dor en doods

1

Zo dor en doods,

zo levenloos

verlamd, uiteengeslagen,
zonder hoop en zonder troost
slijten wij de dagen.

4
Kom dan en spreek

uw woord en breek

Z0 onze graven open.

Wil ons met de geesteskracht
van uw adem dopen.

3

Zijt Gij het, Heer,

die weet wanneer

wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?

6

Blaas met uw Geest

in ons het feest

dat allen zal verwarmen.
Open ons het vergezicht
op uw groot erbarmen!



Verkondiging n.a.v. Ezechiél 37 vers 9

Zingen: NLB 686 vers 1,2 en 3 De Geest des Heren heeft

1 2

De Geest des Heren heeft Wij zijn in Hem gedoopt
een nieuw begin gemaakt, Hij zalft ons met zijn vuur.
in al wat groeit en leeft Hij is een bron van hoop
zijn adem uitgezaaid. in alle dorst en duur.

De Geest van God bezielt Wie weet vanwaar Hij komt
wie koud zijn en versteend wie wordt zijn licht gewaar?
herbouwt wat is vernield Hij opent ons de mond
maakt één wat is verdeeld. en schenkt ons aan elkaar.
3

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon

doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit

in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Wij belijden ons geloof met het zingen van NLB 340b (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden,

wederopstanding des vleses

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader



Zingen: Psalm 150 vers 1 en 2 Loof God loof Hem overal

1 2

Loof God, loof Hem overal. Hef, bazuin, uw gouden stem,
Loof de Koning van 't heelal harp en fluit, verheerlijk Hem!
om zijn wonderbare macht, Citer, cimbel, tamboerijn,

om de heerlijkheid en kracht laat uw maat de maatslag zijn
van zijn naam en eeuwig wezen. van Gods ongemeten wezen,
Loof de daden, groot en goed, opdat zinge al wat leeft,

die Hij triomferend doet. juiche al wat adem heeft
Hem zij eer, Hij zij geprezen. tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Zegenbede beantwoord met NLB 425 Vervuld van uw zegen
1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.



