
 

Orde van dienst 
 
 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Intochtslied : Psalm  34:1,4. 
1 
Ik loof de Heer altijd. 
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 
Ja, ik beroem mij op de Heer 
en prijs zijn hoog beleid. 
Gods kleinen horen mij 
en zij verheugen zicht tezaam. 
Verhef met mij des Heren naam, 
zegen die en wees blij. 

4 
Kom nader, zie en proef, 
Opdat men smake naar waardij 
des Heren goedheid. Zalig hij 
die veilig bij Hem toeft. 
Die thuis hoort in Gods kring, 
dien met ontzag zijn hoog bewind. 
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 
wacht u verzadiging. 

 
Stil gebed. 
Votum en groet. 
Klein Gloria. 
 
Inleidend woord. 
Gebed om ontferming. 
Genadeverkondiging. 
Lied 103 c : 1,2. 
1 
Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

2 
Loof Hem als uw vaderen deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

 
Woorden ten leven. 
 
Gebed om het licht van Gods Geest. 
 
Schriftlezing :  Prediker 9:1-10   (NBV21) 
De vreugde van het leven 
Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot 
stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. 
Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed en rein of 
onrein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of zondig, durf je makkelijk een eed te zweren of ben je 
bang een eed te zweren – alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de men sen doen 
onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven 
eindigt bij de doden. Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode 
leeuw. Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is 
niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben 
gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon.  
Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met 
welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw 
die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig 
en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 
Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedacht en, geen 
kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.  



Lied 868:1,2. 
1 
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 

2 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 
 
Verkondiging. 
 
Lied 975:2,4. 
2 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 

4 
Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

 
Mededelingen diaconie. 
Dankgebed en voorbeden.   
 
Zingen : Geloofsbelijdenis (staande). 
 
MAALTIJD VAN DE HEER 
Voorganger : Nodiging 
Onze Heer Jezus Christus nodigt ons uit om aan het Avondmaal Zijn dood te gedenken totdat Hij komt, en Hem te 
ontmoeten als de opgestane Heer, Die ons – ook door de tekenen van brood en wijn – troost, kracht, hoop, 
verlossing, vreugde en leven, ja, eeuwig leven wil schenken. Het Avondmaal verbindt ons met Hem en met elkaar. 
 
Tafelgebed (Dienstboek der kerken)  : Met heel Uw gemeente  (Epifanie) 
 
Voorganger : De Heer zij met u. 
Gemeente  : Zijn Geest in ons midden. 
Voorganger : Heft uw harten omhoog. 
Gemeente   : Wij heffen ons hart op tot God. 
Voorganger : Brengen wij dank aan de HEER, onze God. 
Gemeente   : Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Voorganger : Ja, met recht en reden, o God, spreken wij onze lofzegging uit, hier en nu, overal en altijd,  
want voorgoed en wereldwijd hebt Gij ons en alle mensen betrokken bij de zegening die Gij ooit hebt uitgesproken 
over Abraham en zijn geslacht. Duisternis bedekte de aarde, donkerheid de volkeren – toen is Uw heerlijkheid 
verschenen, Sion straalde in Uw licht ; haar zonen kwamen van verre, haar dochters voegden zich bij haar, geroepen 
tot een nieuwe gemeenschap, genodigd tot het grote feestmaal. Daarom brengen wij U lof en eren U, o, Koning der 
wereld ; met engelen en aartsengelen, met alle getuigen der eeuwen, uit alle volkeren en naties, van alle tongen en 
talen, zingen wij U toe : 
 
Gemeente : (Lied 412:1) 
Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen : 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
Wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren. 



Gezegend is Jezus, die met Zijn komst ons leven met Uw Naam heeft verbonden, met al wat daarin besloten ligt aan 
mededogen, liefde en genade ; die ons leven ten volle wilde delen om alle gerechtigheid te volbrengen 
en onze verlorenheid te dragen ; die bondgenoot van de armen wil zijn, eerbewijs geeft aan de geringen 
en de minsten der Zijnen draagt in Zijn hart ; Die op de avond voor Zijn dood Zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak, het brak en aan de 
Zijnen gaf met de woorden       
          Dit is Mijn lichaam voor u ; 
          Doet dit tot Mijn gedachtenis! 
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, de dankzegging daarover uitsprak, en die aan de Zijnen gaf met de 
woorden 
         Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed ; 
         Doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot Mijn gedachtenis! 
 
Zo gedenken wij dan, grote God, het geheim van de Gekruisigde, Jezus Christus, de Rechtvaardige, Die Gij uit de 
dood hebt opgewekt. Schenk ons, o HEER, nu Uw Geest van waarheid, licht en leven ; geef ons Uw Geest 
overvloedig, nu wij deze gaven ontvangen : Het brood uit de hemel, de wijn van het Koninkrijk. 
Stort Uw Geest over ons uit, zodat wij elkaar dragen en verdragen op weg naar Uw toekomst, om met alle volken het 
feestmaal te vieren. Dat zo in ons groeien mag de vaste hoop op een toekomst, die niemand ons ontnemen kan. 
Samen met alle nu levenden, die wij aan U opdragen : hen, met wie wij vreugde beleven en hen over wie wij zorgen 
hebben ……….., samen ook, lieve God, met onze doden, die wij uit handen hebben moeten geven en die wij voor U 
en voor elkaar gedenken…., en samen met alle geloofsgetuigen, die onze gidsen zijn geweest op weg naar het land 
van belofte…., zo, verenigd met heel Uw gemeente, al de Uwen, in hemel en op aarde,  
loven wij, God van liefde, Uw Naam,  zegenen wij, God van genade, Uw glorie, en prijzen wij, God van belofte, Uw 
trouw – door Hem en met Hem en in Hem, Jezus Christus onze Heer, Die ons bijeen zal brengen in Uw Rijk. 
 
Laten wij zingen : Lied 405:4  
 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Tafellied : Lied 969 
1 
In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 

2 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 

 
3 
Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

4 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
 
Wij vormen een kring. 
 
Wij bidden samen hardop :  het Onze Vader. 
 
Vredegroet. 
 
  



Zingen : Lied 408 e.  
 
Lam van God, 
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
geef uw ontferming! 
Lam van God, 
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
geef ons uw vrede! 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Mensen gaan terug naar hun zitplaats. 
 
Slotlied : Lied 425. 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Wegzending en zegen. Na de zegen Lied 415:3   : 
 
Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus, onze Heer,  
amen, God, Uw naam ter eer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


