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Liturgie

Intochtslied Psalm 25:1,10

1

Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.

Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.

Ja, zij worden zeer beschaamd

die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,

mag gelovig U verwachten.

Stilte
Votum en Groet
Verootmoediging - Kyriegebed

Leefregel
Genadeverkondiging

Zingen Lied 321:1,3,5,6

1

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

5

Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,

zalig de vrouw aan de bron.

Gebed om de Heilige Geest

Lezing OT Jesaja 2:1-5
De dag van de HEER

10

Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,

U verwacht ik t’allen tijd.

Here God van Israél,

red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,

dat uw hand ons toch behoede!

3

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

6

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,

hier in de schaduw der hoop.

Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en

Jeruzalem.

Eens komt de dag

dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,

verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
machtige naties zullen zeggen:



‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van Jakobs God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

Hij zal rechtspreken tussen de volken,

over machtige naties een oordeel vellen.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal nog de wapens leren hanteren.

Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.

Zingen Lied 751:1,2

1

De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,

maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.

2

Want ook als niemand naar Hem vraagt

noch in zijn dag gelooft,

zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.

Lezing NT Mattheus 24:32-44

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat
de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in
aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn
wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden
verdwijnen nooit.

Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de
Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn
wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vlioed at en dronk, trouwde
en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en niemand wist wat er
gebeuren zou, totdat de vioed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de
Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden
meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die met de molensteen aan het
malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam,
want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had
geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet
in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon
komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Zingen Lied 751:3,4,5

3 4

Wie waakt er als een trouwe knecht, Zijn onze lampen wel gereed
zijn meester toegedaan, en branden ze wel goed,

dat als de Heer komt om zijn recht zodat, als Christus binnentreedt,
hij voor Hem kan bestaan? Hij waardig wordt begroet?

5

De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil...

zalig die toch geduldig wacht

en Hem begroeten wil.

Verkondiging “Hoop doet leven”



Zingen Lied 158a:1,3 (Lofzang van Zacharias)
1

God zij geloofd uit alle macht,

Hij komt zijn volk bevrijden

en heeft aan Israél gebracht
verlossing in zijn lijden.

Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,

zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.

Mededelingen van de diaconie
Gebeden

Slotlied 755 — toch overwint eens de genade
1

Toch overwint eens de genade,

en maakt een einde aan de nacht.

Dan onderwerpt de Heer het kwade,

dan is de strijd des doods volbracht.

De wereld treedt in ’s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

Zegen (Amen 415:3)

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

3

Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,

want eens zal ieders oog Hem zien:
de opgang uit de hoge.

Gezegend zij de dageraad

het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.

Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

2

O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.

Uit aarde en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.



