Voorganger: Drs. A. Noordam
Organist: Mevr. B. Jongekrijg-Visser

Orde van dienst
Epifanie
Woord van Welkom

VOORBEREIDING
Stil gebed

Zingen Lied 513:1,2,4 (God heeft het eerste woord)
1

God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.

4
God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Groet, bemoediging en drempelgebed
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: ook met u zij de Heer

2

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: O God keer u naar ons toe
Gemeente: en doe ons leven naar hart en ziel
Voorganger: Laat ons Heer uw liefde zien
Gemeente: en geef ons uw heil
Voorganger: O Heer, hoor ons gebed
Gemeente: en laat ons geroep tot U komen. Amen

Zingen Klein Gloria
Gebed voor de nood van mens en wereld

Zingen Lied 117a (Gij volken, looft uw God en Heer)

1 2

Gij volken loof uw God en Heer Hoe groot is zijn barmhartigheid
wil Hem het loflied zingen. voor allen allerwege,

Laat de fonteinen van zijn eer zijn waarheid en zijn tederheid
in ieder hart ontspringen, als overvloed van regen.

omdat Hij u verkoren heeft, Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
omdat Hij u genade geeft, en geeft om niet de zaligheid.
door Christus, halleluja. Zing, zing Hem, halleluja.



DE SCHRIFT
Gebed van de zondag

Kinderen naar nevendienst

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.
Hij is op ons gericht.

Wij geven God’s verhalen door.
En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Schriftlezing Jesaja 60:1-6

Het nieuwe Jeruzalem

Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
Duisternis bedekt de aarde

en donkerte de naties,

maar over jou schijnt de HEER,

zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.

Sla je ogen op, kijk om je heen:

ze stromen in drommen naar je toe;

je zonen komen van ver,

je dochters worden op de heup gedragen.

Je zult stralen van vreugde als je het ziet,

je hart zal van blijdschap overslaan.

De schatten van de zee zullen je toevallen,

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
Een vioed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.

Uit Seba komen ze in groten getale,

beladen met wierook en goud.

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

Zingen: Lied 444:1,2,5 (Nu daagt het in het oosten)

1 2

Nu daagt het in het oosten, De duisternis gaat wijken
het licht schijnt overal: van de eeuwenlange nacht.
Hij komt de volken troosten, Een nieuwe dag gaat prijken
die eeuwig heersen zal. met ongekende pracht.

Lezen Mattelis 2:1-12
De vlucht voor Herodes en Archelaiis

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

5

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er
magiérs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs
geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Koning
Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.

‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij,
Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een
leider voort die mijn volk Israél zal hoeden.”” Daarop riep Herodes in het geheim de magiérs bij zich; hij
wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar
Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het
gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.” Nadat ze de koning hadden
aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil

bleef staan boven de plaats waar het kind was.



Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het
kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun
kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. En omdat ze in een
droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een
andere route terug naar hun land.

Zingen Lied 498: 3,4 (Hef uw hoofden, kleine mensen)

3

Heft uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.

Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,

Zoon van God, halleluja.

Overdenking

Zingen: Lied 519 (Gij die de ster van David zijt)
1

Gij die de ster van David zijt

en wijzen roept en dwazen leidt,

Gij hebt in duister U gewaagd

en naar de rechte weg gevraagd.

3

Gij die de zin der schriften zijt,

Gods woord in alle eeuwigheid,

Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,
een vuur van hoop heeft U verteerd.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Eén

die naar het woord van Jezus

en van zijn gemeente hier op aarde
Die naar het levend woord

der Schriften Israels en der profeten
Die naar ons hart verhoopt

De schreeuw der mensen hoort,

het hulpgeroep, het bittere geschrei
van mensen overal op aarde

Die hun lijden ziet, hun namen kent,
die is afgedaald om te bevrijden

Die verschenen is om ons te dienen,
die mensen stuurt naar mensen in nood
Die komen zal in zijn Messias

Bron van levenskracht en licht
woord van licht en bevrijding

geest van licht en volharding —

Gij alleen zijt waard

genoemd te worden: God

Liefde in ons en boven ons uit

Zo moge het zijn

4
Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.

Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.

Koning Jezus, gloria,

Zoon van God, halleluja.

2

Gij die de Heer zijt en de Geest
die van de aanvang is geweest,
Gij hebt U onderworpen aan
de letter van ons voortbestaan.

4
0O Zoon van God, ons aller hoofd,
gelijk een kind hebt Gij geloofd
en als een minnaar liefgehad
Jeruzalem uw moederstad.



Zingen: Lied 415:1,2 (Zegen ons, Algoede)
1

Zegen ons, Algoede,

neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over ons en geef ons licht.

GEBEDEN
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Zingen Lied 90a: 1,6 (O God, die droeg ons voorgeslacht)
1

O God, die droeg ons voorgeslacht

in nacht en stormgebruis,

bewijs ook ons uw trouw en macht,

wees eeuwig ons tehuis!

3

Gij zijt, van voor Gij zee en aard’
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,

de God der eeuwigheid!

5

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;

ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

Lezen en zegen: Numeri 6:22-27
De priesterzegen

2

Stort, op onze bede,

in ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

2

De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,

bij U beveiligd is ons lot

en zeker ons verweer.

4

En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,

een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

6

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,

wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Adron en zijn zonen dat zij de Israélieten met deze woorden moeten

zegenen:
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israélieten zegenen.’

(Gemeente: Lied 415:3)

3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!



