
 

Orde van dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 27: 1  
1 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
Stilte 
Votum en groet 
Klein Gloria 
 
Inleiding op de dienst 
 
Zingen: Psalm 27: 2  
2 
Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel:  
Verootmoedigingsgebed 
Genadeverkondiging: Johannes 8: 12 (NBV 21) 
Jezus zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht 
dat leven geeft.’  
 
Richtlijn voor ons leven (Leefregel): Psalm 37: 3 t/m 6 
3Vertrouw op de HEER en doe het goede,  
bewoon het land en leef er veilig.  
4Zoek je geluk bij de HEER, 
Hij zal geven wat je hart verlangt.  
5Leg je leven in de handen van de HEER,  
vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:  
6het recht zal dagen als het morgenlicht,  
de gerechtigheid stralen als de middagzon.  
 



 
Zingen Psalm 27: 7   
7 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Zingen: Psalm 119: 40 
40 
Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 

Schriftlezing(en)  
 
1e Schriftlezing: Jesaja 43: 9 t/m 12 (NBV 21) 
9Alle volken zullen zich verzamelen, 
alle naties komen bijeen. 
Wie van hun goden heeft aangekondigd 
wat eertijds nog te gebeuren stond? 
Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, 
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’ 
10Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, 
mijn dienaar, die Ik uitgekozen heb 
opdat jullie Mij zouden kennen en vertrouwen, 
en zouden inzien dat Ik het ben. 
Vóór Mij is er geen god gevormd, 
en na Mij zal er geen zijn. 
11Ik, Ik ben de HEER! 
Buiten Mij is er niemand die redt. 
12Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, 
jullie hoorden het van Mij, niet van een vreemde. 
Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, 
dat Ik alleen God ben 
 
Zingen: NLB 838: 1 en 2  
1 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

2 
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
 



 
2eSchriftlezing: Mattheüs 5: 13 t/m 16 (NBV 21) 
13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? 
Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 
14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Je steekt ook geen 
lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht 
geeft voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien 
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
 
Zingen: Hemelhoog 687 1 t/m 4  
1 
Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 
een stralend licht voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 

2 
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 
een levend woord voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet da-t U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 

 
3  
Maak ons tot een zegening voor de volken, 
een zegening voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft 
Uw genezing door ons heen.

4 
Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken, 
een lied van dank voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld zingt voor De-geen’die eeuwig  leeft. 
Laat het klinken door ons heen.

 
Preek 
 
Lied 912: 1, 2, 3, 5 en 6  
1 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

2 
Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

 
3 
Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

5 
Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heilige Geest er woon’. 

 
6 
Neem ook mijne liefde, Heer, 
’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Mededelingen van de diaconie 
 
(gezongen) Geloofsbelijdenis  
Hemelhoog 479  
1 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

2 
Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 

 
  



3 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 

4 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 

 
Gebeden 
 
Slotlied  
 
NLB 704: 1 en 2  
1 
Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

2 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 
Zegen (+ gesproken amen)   
    
Beantwoording zegen: NLB 704: 3 
3 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 


